
Donderdag 25 april, prachtige fietstocht voor de Brabantzorg G’oud leden.

De fietstocht is uitgezet door Jan Timmermans. Totaal 52 km met een lunchpauze na ca. 25
km in Boekel in “Huize St. Petrus”. Om half 11 waren we welkom in “St. Jan” in Uden, 52
medewerkers van BrabantZorg zochten een plekje aan een van de tafels. Voor ons was er
koffie en een heerlijk stuk kersenvlaai. Een goede start voor de eerste 25 kilometers.

Jan Timmermans heette ons allen welkom en reikte de fietsroutes uit. We maakten zelf
groepjes van zo’n 6 personen. Jan had 2 routes gemaakt, 1 rechtsom en 12 linksom. Op de
routebeschrijving stonden naast teksten en de knooppunten met bijzonderheden, de
geschiedenis en foto’s erbij van plaatsen die we onderweg tegenkwamen. Heel duidelijk en
leerzaam allemaal

Ons groepje was gestart vanuit “St. Jan” richting Uden-Zuid, waar wij het
buitengebied bereikten over een bruggetje en een smal fietspad. In Esdonk
hebben we het Esdonks (Spijker-) kapelletje bezocht en een kaarsje met een
intentie aangestoken. Nabij camping “Het Ven” en een waterpartij fietsten we op
zandpaden met hier en daar wat plassen. Onze stuurmanskunst werd hier danig
op de proef gesteld. Een prachtig stuk natuur wat voor velen nog onbekend is,
denk ik.

Rond half 2 kwamen de groepjes in “St. Petrus” in Boekel aan. Er stond een
heerlijke lunch klaar, champignonsoep, luxe kleine broodjes, heerlijk belegd! Ook
een glaasje gevuld met fruit of bavarois. Ook aan degenen met een dieetwens was
extra aandacht gegeven. Complimenten aan de kok!

Iedereen had goed gegeten en had weer voldoende energie voor de volgende 25
kilometers. De elektrische fietsen hadden tijdens de lunch aan de opladers gestaan dus we
konden allen weer op weg. We vervolgden onze weg naar Volkel en Zeeland, ook weer over
mooie wegen en paden door het buitengebied. Later in de middag kwam ook nog even het
zonnetje door. Al met al goed fietsweer op een regen- en hagelbuitje na. We hebben met
ons groepje goed gefietst en gingen, op eigen kracht, verder richting Uden.

Rond kwart over 4 waren we weer bij “St. Jan” en werden we weer verwend met
’n drankje en hapjes. We hebben genoten van en met elkaar op deze prima
georganiseerde dag!

Dank je wel, namens iedereen.
Ria de Bont.



Dag gepensioneerden BrabantZorg
Gisteren een fijne fietstocht gehad met oud-collega's en nieuwe oud-collega's. Een
mooie tocht uitgezet door Jan, een prettige start in Uden met koffie en gebak en 's
middags een goed verzorgde lunch in Boekel. Hopelijk was de afdronk in Uden de
moeite waard, daar was ik niet bij. Bedankt bestuur en zeker Franca voor de
administratie.

Monument van de stormramp Op ’t Oventje (Zeeland) in
1925.

In de 1e Wereldoorlog (De Groote Oorlog) werd Uden overspoeld door Belgische
vluchtelingen.

Dit monument is in 2015 gebouwd en staat op de plek war de
oorspronkelijke kerk stond. Dit gebied wordt nog altijd Vluchtoord
genoemd.

Graag tot een volgende keer,

Groet uit Boekel,
Theo van der Burgt.


