
Start: Laarstede te Nistelrode. We zijn gastvrij
ontvangen met koffie/thee en de plaatselijke
lekkernij, de Nisseroise verleiding. Ondanks het weer
was de opkomst geweldig groot, 66 fietsers. 

Het weer begon in de ochtend met een zonnetje en
stevige wind.  De wind bleef, de zon verdween, de
regen kwam. De groep die 30 KM heeft gefietst, heeft
gelukkig geen regen gehad. De 50 KM fietsers heeft de
regenkleding toch maar aangetrokken.  

Grotendeels fietsten we door het bos, dan vielen er
ook minder regendruppels op ons neer en hadden we
minder last van de wind. 

Had je trek in een appeltje of wat te drinken, dit bij vertrek meegekregen, onderweg
waren er voldoende rustplekken. Er was genoeg tijd voor een uitgebreide lunch of
een zelf meegenomen lunch en een kopje koffie kan daar natuurlijk niet ontbreken.

Finish eveneens bij Laarstede, Nistelrode waar we wederom hartelijk en gastvrij
werden ontvangen met een drankje naar keuze en een heerlijke borrelplank. 

Al met al een fantastische dag. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Groetjes Mia. 

Fietstocht G'Oud
Dinsdag 16 september 2025 




